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Voor aanvang HCM-ensemble: 
I need Thee every hour 
I need Thee every hour, most gracious Lord; 
no tender voice like Thine can peace afford. 
Ik heb U nodig elk uur, barmhartige Heer; 
geen tederer stem als de uwe kan vrede 
brengen. 
 
I need Thee, o I need Thee, every hour I 
need Thee; 
o, bless me now my Saviour, I come to 
Thee. 
Ik heb U nodig, ik heb U nodig, elk uur heb 
ik U nodig; 
o, zegen mij mijn Heiland, tot U kom ik! 
 
I need Thee every hour, in joy or pain; 
come quickly and abide, or life is vain. 
Ik heb U nodig elk uur, in vreugde of pijn; 
maak mij tot de uwe of het leven is 
tevergeefs. 
 
I need Thee, o I need Thee, every hour I 
need Thee; 
o, bless me now my Savior, I come to Thee! 
Ik heb U nodig, ik heb U nodig, elk uur heb 
ik U nodig; 
o, zegen mij mijn Heiland, tot U kom ik! 
 
I need Thee every hour, most Holy one, 
o make me Thine indeed, Thou blessed Son! 
Ik heb U nodig elk uur, U de Heilige, 
o maak mij tot de uwe, Gij, gezegende Zoon! 
 
I need Thee, o I need Thee, every hour I 
need Thee; 
o, bless me now my Savior, I come to Thee 
Ik heb U nodig, ik heb U nodig, elk uur heb 
ik U nodig; 
o, zegen mij mijn Heiland, tot U kom ik! 
 
 

Door de nacht van strijd en zorgen 
Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
 
Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 
 
Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 
 
Opening 
 
HCM-ensemble: 
U bent alles, Heer 
Ster in donk’re nachten, 
rots waarop ik leun, 
troostbron in mijn klachten, 
staf waarop ik steun. 
Brood waarvan ik leve, 
schat die ik begeer. 
Doel waarnaar ik streve, 
U bent alles, Heer! 
Doel waarnaar ik streve, 
U bent alles, Heer! 
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Zonder U is twijfel 
en onzekerheid. 
Zonder U dan twijfel ik 
in de levensstrijd. 
Ik heb niets van waarde, 
als ik U ontbeer. 
U, mijn hoop op aarde, 
U bent alles, Heer! 
U, mijn hoop op aarde, 
U bent alles, Heer! 
 
Leid mij hier beneden, 
door het aards gedruis 
naar de stad van vrede, 
naar het vaderhuis. 
Daar zal ‘k dankbaar buigen, 
eeuwig U ter eer. 
Voor uw troon getuigen 
U bent alles, Heer! 
Voor uw troon getuigen 
U bent alles, Heer! 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot, 
die zichzelve gaf aan ’t kruishout 
en mij redde van de dood. 
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij; 
aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij! 
 
'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 
spreken van zijn grote kracht, 
Hij kan overwinning geven 
over zond' en satans macht. 
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij; 
aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij! 
 

Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn 
om mij ’t leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij; 
aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij! 
 
Blijf bij mij, Heer 
(in wisselzang) 
Ensemble en allen 
Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij. 
De dag verduistert, Here, blijf bij mij! 
Als and're hulp m' ontbreekt, ‘t geluk m' 
ontvliedt, 
der hulpelozen Hulp, verlaat mij niet! 
 
Ensemble en allen 
‘k Heb U altijd van node, dag en nacht, 
slechts uw genâ verwint des bozen macht. 
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn? 
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn! 
 
Ensemble 
Houd hoog uw kruis voor mijn 
verdonk’rend oog, 
licht in de schemer, leid mij naar omhoog! 
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: 
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij! 
 
Ensemble en allen 
Houd hoog uw kruis voor mijn 
verdonk’rend oog, 
licht in de schemer, leid mij naar omhoog! 
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: 
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij! 
 



   PRGRAMMA ‘SAMEN ZINGEN’ 13 SEPTEMBER 2025 

 

  Pag. 3 

Ik zie een poort wijd open staan 
Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen 
van 't kruis, waar 'k vrij’lijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen. 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij, voor mij, 
staat open ook voor mij. 
 
Die open poort laat d’ ingang vrij 
aan wie komt binnen vlieden; 
aan rijk en arm, aan u en mij 
komt Jezus vrede bieden. 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij, voor mij, 
staat open ook voor mij. 
 
In ’t hemelrijk, voor Jezus' troon, 
daar leidt het kruis tot zegen. 
Daar dragen wij voor kruis een kroon, 
door Jezus' bloed verkregen. 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open ook voor mij! 
Voor mij, voor mij, 
staat open ook voor mij. 
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als Jezus weer zal komen op de wolken, 
als al wat leeft, de natiën, de volken, 
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 
 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als God zijn tent zal opslaan bij de mensen, 
als volken, niet gescheiden meer door 
grenzen, 
zich zullen scharen onder Christus’ vlag. 
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als heel de schepping zal gezuiverd wezen, 
als d’ aarde zal vernieuwd zijn en genezen 
van al ons kwaad, van heel ons wangedrag. 
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als God zijn volk met heerlijkheid zal 
kronen, 
en in het nieuw Jeruzalem doen wonen, 
wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 
 
Machtig God, sterke Rots 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
HCM-ensemble 
 
Veni Jesu 
Veni, Jesu, amor mi. 
Kom, Heer Jezus, houd van mij. 
 
Veni, Jesu, veni, amor Jesu, 
Kom, Heer Jezus, kom, liefhebbende Jezus, 
 
veni, Jesu, amor mi. 
kom, Heer Jezus, houd van mij. 
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Veni, o, amor mi. 
Kom, o houd van mij. 
 
Veni, Jesu, amor mi. (3x) 
Kom, Heer Jezus, houd van mij. 
 
Veni, veni, o, amor mi. 
Kom, kom, o, houd van mij. 
 
Veni, Jesu, amor mi. (3x) 
Kom, Heer Jezus, houd van mij. 
 
Veni, veni, o, amor mi. 
Kom, kom, o houd van mij. 
 
Veni, amor mi. (2x) 
Kom, houd van mij. 
 
Abba, Vader 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d' uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 

Psalm 42 
’t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar ’t genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER; 
God des leven, ach, wanneer 
zal ik naad’ren voor uw ogen, 
in uw huis uw naam verhogen? 
 
O mijn ziel, wat buigt g’ u neder? 
Waartoe zijt g’ in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
zoek in ’s Hoogsten lof uw lust; 
want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwiss’len in geluk. 
Hoop op God, sla ’t oog naar boven; 
want ik zal zijn naam nog loven. 
 
Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die ’s daags zijn gunst gebiedt; 
‘k zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied; 
‘k zal zijn lof zelfs in den nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 
en mijn hart, wat mij moog’ treffen, 
tot den God mijns levens heffen. 
 
Vaste Rots van mijn behoud 
Vaste Rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schaûw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
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Eenmaal als de stonde slaat 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit d' aardse woon 
opklimt tot des rechters troon, 
Rots der eeuwen, in uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 
 
 
Eens, als de bazuinen klinken 
Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, 
komt voor eens en komt voorgoed! 
 
 
HCM-ensemble 
 
Friends forever 
A dream that was our own, 
In een droom over onszelf, 
 
we walked the road alone, 
wandelden we alleen, 
 
‘till plans were laid 
plannen werden bedacht 
 

and friends were made 
en vrienden werden gemaakt 
 
and seeds of love were sown. 
en het zaad van de liefde werd gezaaid. 
 
Reaching out one hand to another, 
Een hand werd uitgestoken naar een ander, 
 
ev’ry man searching for a brother. 
ieder zoekend naar een broeder. 
 
One for all and each for the other, 
Een voor allen en allen voor een, 
 
standing together with our dreams to share. 
staan wij tezamen om onze dromen te delen. 
 
Take my hand and we will be; 
Neem mijn hand en we zullen 
 
young forever through eternity. 
voor eeuwig jong zijn. 
 
Take my hand and we will be; 
Neem mijn hand en wij zullen 
 
friends for ever, for the world to see. 
eeuwig vrienden zijn, de wereld zal het zien. 
 
We growing stronger as years go by, 
Wij worden sterker met het klimmen der 
jaren 
 
building trust that will never die. 
en bouwen vertrouwen op dat nooit zal 
vergaan. 
 
Reaching out one hand to another, 
Steek de ander een hand toe, 
 
ev’ry man searching for a brother. 
elke man zoekt een broeder. 
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One for all and each for the other, 
Een voor allen en allen voor een 
 
standing together with our dreams to share. 
staan wij samen om onze dromen te delen. 
 
Take my hands and we will be 
Neem mijn handen en we zullen 
 
young for ever through eternity. 
voor eeuwig jong zijn. 
 
Raise up your voice 
Verhef uw stem 
 
and we will be: 
en wij zullen 
 
Friends for ever, 
voor eeuwig vrienden zijn, 
 
the world will see! 
de wereld zal het zien! 
 
Samen in de naam van Jezus 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

Grote God, wij loven U 
(in wisselzang) 
Ensemble en allen 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid! 
 
Ensemble 
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen! 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren gaan! 
 
Ensemble en allen 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw’ge, Ongeziene, 
looft uw liefd’ en zingt ervan! 
Alle eng’len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
“Heilig, heilig, heilig” toe! 
 
Wat de toekomst brengen moge 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed! 
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Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Een toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop. 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen, 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop. 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen 
leidt ons door dit leven heen. 
 

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop. 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen 
leidt ons door dit leven heen. 
 
Collecte 
 
Tijdens de collecte zingen: 
Tienduizend redenen 
De zon komt op, 
maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Heer, vol geduld 
toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
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En op die dag, 
als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
(in wisselzang) 
Ensemble 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil’ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o Zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Ensemble en allen 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

Ik wandel in het licht met Jezus 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk’re dal ligt achter mij. 
En ‘k weet mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en ik luister naar zijn dierb’re stem 
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
o mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt te midden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en ik luister naar zijn dierb’re stem 
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Genade, zo oneindig groot 
Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die ’t niet verdien, 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ‘k zien. 
 
Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
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U zij de glorie 
U zij de glorie, 
opgestane Heer! 
U zij de victorie, 
nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen 
daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen 
van ‘t verwonnen graf. 
U zij de glorie, 
opgestane Heer! 
U zij de victorie, 
nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, 
nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, 
die mij vrede geeft. 
In zijn godd’lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen 
in leven en dood. 
U zij de glorie, 
opgestane Heer! 
U zij de victorie, 
nu en immermeer. 
 
Sluiting 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad zo hoog gebouwd. 
Nimmer heeft men op deez' aarde 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het Nieuw Jeruzalem. 
 

Heilig oord vol licht en glorie 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden godsstad vloeit. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het Nieuw Jeruzalem. 
 
Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het Nieuw Jeruzalem. 
 
Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in die stad met paarlen poorten, 
in het Nieuw Jeruzalem. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdesstem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het Nieuw Jeruzalem. 
 
 


